
 Wat men moet leren doen, leert men door het te doen. (Aristoteles) 
 Wat je vandaag moet doen, moet je doen zoals je morgen denkt dat je het had moeten doen. 

(Toon Hermans) 
 De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent. (Mahatma Gandhi) 
 Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid… 

(Abraham Maslow) 
 Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten… (Martin 

Luther King) 
 Succes zal nooit een grote stap in de toekomst zijn. Succes is altijd een kleine stap die je nu 

neemt. (J. Martensson) 
 Hij, die voortdurend aarzelt over het nemen van een stap, zal zijn hele leven op 1 been staan. 

(Chinese Spreuk) 
 Stap zo nu en dan uit je comfort-zone. Alleen dan kun je echt nieuwe dingen ervaren en groeien. 

(B. Tracy) 
 Zelfs een mars van duizend mijl begint met de eerste stap. (Lao Tse) 
 Als woelig water tot rust komt, wordt het langzaam helder. Als iets traag in beweging komt, komt 

het langzaam tot leven. (Lao Tse) 
 Het leven is als het berijden van een fiets. Om je evenwicht te houden, moet je in beweging 

blijven. (Albert Einstein) 
 Ontwikkeling is niet het vullen van een emmer, maar het ontsteken van een vuur. (William Butler 

Yeats) 
 Waar een man uiteindelijk op wordt beoordeeld is niet waar hij staat op momenten van comfort 

en gemak, maar waar hij staat in tijden van uitdaging en controverse. (Martin Luther King) 
 Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren. (Mahatma Gandhi) 

 



 


